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Woordje vooraf van de Voorzitter

Beste Jeu de boulers,

Aangezien onze nieuwsbrief een weekje later verschijnt dan gepland, kon ik toch nog een
actueel voorwoordje schrijven, typen, mailen, faxen sms-en o.i.d.

Ik ben afgelopen week teruggekeerd in Nederland, na een fantastische vakantie in het
door ons zo geliefde Frankrijk.

Heerlijk weer, veel zon en heel weinig regen en onweer, dus geen klagen.

Dit jaar door omstandigheden geen toernooien buiten de camping gespeeld, maar wel een
paar op de camping tezamen met vele fransen uit het dorp. Heel gezellig.

Maar goed teruggekeerd uit Frankrijk mocht ik mij vandaag, de 19° aug., melden in
ziekenhuis Baarn voor een staaroperatie.
Is gelukkig verder goed verlopen en ben nu dit voorwoordje aan het fabriceren.


mailto:elly.dijkman@ziggo.nl

Over het reilen en zeilen op de vereniging is mij niets bekend aangezien ik nog niet in de
gelegenheid ben geweest om langs te gaan.

Dit ga ik snel goed maken, vanavond hebben we weer een meeting over de lange
termijnvisie. Gelukkig wordt ik gehaald en gebracht want ik mag een paar dagen geen
autorijden. Verder heb ik begrepen dat er afgelopen zaterdag een schoonmaakdag was.
Ik hoop dat een ieder van u/jullie ook van een fijne vakantie hebt mogen genieten, hetzij
thuis of in het buitenland.

Over een aantal weken worden de competities 0ok weer voortgezet en vanaf deze plaats
wens ik iedereen veel succes en bouleplezier toe.

Hier laat ik het bij en tot een volgende keer.

O sorry, nog 1 ding; ik heb van Elly begrepen dat zij heel weinig copij voor de nieuwsbrief
heeft. Van alle kanten horen zij ( Elly/Paul ) en wij ( bestuur ) veel complimenten over de
nieuwsbrief maar zonder copij geen nieuwsbrief en dat is een slechte zaak.

Kom op mensen, schroom niet en lever eens wat in. Ik reken op u/jullie.

Groeten en een fijne zonnige nazomer gewenst.

Henk Smit

Mededelingen van de onderhoudscommissie

Van Dalen

Moeilijke woorden worden vaak opgezocht in een woordenboek. Het woordenboek
noemen we dan de dikke van Dalen. Niet dat meneer van Dalen dik was, maar zijn boek in
ieder geval wel. In onze sport hebben we weinig van doen met moeilijke woorden dus met
van Dalen hebben we niet zoveel te maken. Wel hebben we af en toe te maken met
Vandalen.

MANNER!
DA IST PANDENBROFK |

MACHT ALLES PLATT!




Dat zijn figuren die geen moeilijke woorden gebruiken, maar wel, voor ons, moeilijk doen.
Meestal laten ze een spoor van vernieling achter. Enige tijd geleden hebben deze lieden
ons weer eens ongenood bezocht. Het resultaat? De blauwe bak stond onder water. De
buitenkraan lag in de struiken. Onze met liefde gepote violen lagen verspreid over het
terras, terwijl de kardinaalsmutsen over de baan gegooid werden. De bloembakken, hoe
zwaar ook, lagen “Bottoms up”. Geen rode kardinaalsmutsen gezien? We bedoelen niet
die rode hoofddeksels, maar plantjes die achter de fietsenstalling bedoeld waren om tot
flinke struiken uit te groeien.

Hoe dan ook, de vandalen zijn kennelijk geen plantenliefhebbers. Alles bij elkaar genomen
was het een fraaie puinhoop op ongewenste plaats. Wij prijzen ons gelukkig dat er leden
zijn die in zulke omstandigheden de handen uit de mouwen steken en voortvarend de zooi
opruimen. Dank U wel Heren.

In de nasleep zijn er nieuwe plantjes gekomen en kijken we weer tegen een fleurige
aankleding. Voorts hebben we maatregelen genomen, die bij herhaling, de schade wat
beperken. De rekening zien we naderhand wel weer.

We laten ons graag verrassen , hopen echter wel dat er sprake is van prettige
verrassingen..

TV kijken

Er zijn flink wat omroepen in Nederland die ons verpozing brengen met het uitzenden van
sportprogramma’s. Als sportliefhebbers zien we dus niet alleen graag jeu de boules
spelers in actie, maar soms zelfs een voetbalmatch, naast wielrennen,darten en snooker,
curling atletiek,turnen enzovoort.

Zo kan het gebeuren dat de code, die het
sleutelen aan de programma’s dient te
beveiligen, in het verkeerde keelgat
beland. Het resultaat is dan soms dat er
alleen een zwart of donkerblauw licht
wordt verspreid.

Dit kan aanleiding geven om meer op het
terras te gaan zitten, of naar de spelers op
het veld te kijken

Die uiteraard blij zijn met de
belangstelling en de opbouwende kritiek
die over hen wordt uitgestort

Diegene die hun andersoortige
belangstelling via de buis willen zien, zijn
dan niet zo opbouwend

Ja wat nu. Als de code niet bekend is krijgen we veel zwartkijkers.

Dus: Wil de echte sleutelaar van de TV nu opstaan en ons de code bekend maken , zodat
er weer aktie valt waar te nemen.

Wij zien Uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met de groeten van de barmedewerkers en zelfs van Diem.



Schoonmaak van het binnen en buiten gebeuren

Een spontane en nuttige actie vond ik, toen mij kort geleden gevraagd werd of ik tijd en zin
had om op zaterdag 17 augustus te helpen om het binnen en buiten gebeuren van onze
club accommodatie weer eens goed aan te pakken, En dat het zo nu en dan nodig is, is
mij volkomen duidelijk, want ondanks alle dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse
activiteiten van al die vrijwilligers binnen onze vereniging, is het niet te voorkomen dat af
en toe de handen ineen geslagen moeten worden om alle dingetjes die in de loop van de
tijd (ondanks alle reguliere inzet) toch nog blijven liggen weer eens aan te pakken.

Vanaf het moment dat ik gevraagd werd om te helpen ben ik met een andere blik "dan
alleen maar die van betalend en spelend lid” gaan kijken naar onze accommodatie en er
zijn mij daarbij voor wat het buiten terrein betreft 2 dingen specifiek in het oog gesprongen.

01.

Het onkruid, waarbij mij vooral opviel dat er spelende leden zijn die deze plekken mijden,
omdat daar te weinig onderhoud zou hebben plaatsgevonden, dit in plaats van te denken
als ik daar ga spelen kan ik tussen de speel beurten door gelijk wat onkruid trekken, want
vele handen maken immers licht werk!



02.

Alsof ik dubbeltjes aan het zoeken was
werden mijn ogen als een magneet naar de
grond getrokken omdat deze werkelijk
bezaaid lag met sigaretten peuken, bij de
banken, bij de uitlijnen van de speelvelden
en ja zelfs op het terras!

Ik kan u vertellen dat ik daar zowel boos als
verdrietig van werd, want hoe kan je nou
zonder er bij na te denken zo je eigen nest
bevuilen?

En ja uiteraard ga ik zaterdag de 17° helpen met al die klusjes die ongewild zijn blijven
liggen, het is immers ook mijn club. Alleen hoop ik wel dat bij een volgende spontane
klusjes ronde een aantal klussen, bijvoorbeeld die zoals beschreven onder 01. en 02., niet
meer nodig zullen blijken te zijn, omdat dan iedereen ondertussen beseft dat onze club,
inclusief zijn fysieke uitstraling niet alleen maar de verantwoordelijkheid is van vrijwilligers!

Joost van der Graaff




Van de kantine commissie.

Allereerst een compliment voor die genen die meegewerkt hebben met de grote

schoonmaak van j.I. zaterdag 17 augustus .

Het ziet er weer netjes en schoon uit.

Het zomer seizoen is bijna voorbij en voor we het weten begint het winterseizoen.
Dit seizoen geeft voor de medewerkers van de kantine weer een behoorlijke druk mede
doordat er verschillende medewerkers ook meedoen aan diverse competities.

Hierdoor is het donderdag avonden
als er thuis gespeeld wordt moeilijk
de barbezetting ingevuld te krijgen.
Mochten er leden zijn die het wel
leuk vinden of het wel eens willen
proberen om te helpen bij een
bardienst dan bent u van harte
welkom op een van de avonden.

Er zal tevens iemand van de
commissie aanwezig zijn om je
wegwijs te maken.

Voor openen en sluiten zal gezorgd
worden.

Indien u hiervoor interesse heeft
neem dan even contact op met
iemand van de kantine commissie.



Als commissie zouden we graag de kantine wat gezelliger willen maken. Wij denken hierbij
aan iets van vitrage, misschien een ander lampje of kleedje noem maar op.

Omdat de kantine commissie en medewerkers vooral uit mannen bestaat zitten we
eigenlijk op ideeén van vrouwen te wachten.

Laat het ons weten !l!

Stangenberger en het Benefiet toernooi.

Voor deze twee toernooien zijn er uiteraard barmedewerkers die zich vrijwillig beschikbaar
hebben gesteld voor de bediening van de bar.

Dit is voor de medewerkers een behoorlijke pittige dag.

Laten we als lid van Randenbroek deze mensen waar nodig een helpende hand toesteken

Dit zal zeker door deze mensen op prijs gesteld worden.
Afgelopen donderdag is er een vertegenwoordiger van de Heineken langs geweest deze

heeft toegezegd dat Heineken diversen prijzen voor het Benefiet toernooi beschikbaar
stelt.

Stangenberg en Benefiet

BARBECUE STANGENBERGER TOERNOOI

Zaterdag 31 Augustus 2013 is het weer zover, dan wordt het Stangenberger toernooi
weer gespeeld, dus is er aansluitend ook een barbecue.

Net als vorig jaar wordt de barbecue weer georganiseerd door Dirk Walraven en
vriend(en)

Zaterdag 7 September2013 spelen we het benefiet toernooi ten behoeve van de
voedselbank.
U kunt zich nog steeds voor dit toernooi aanmelden



Gewoon leuk om te weten

Het Jeu de Boules was in aanvang een Romeins spel. De Romeinen speelden hun spel
met stenen ballen. Zowel het spel als de ballen hebben sindsdien nogal wat veranderingen
ondergaan.

In Frankrijk zijn vele eeuwen lang ballen gemaakt van palmhout (bukshout, Fr. buis).
Palmhout is een harde houtsoort (2 x zo hard als eikenhout) en splijt nauwelijks. Het hout
werd vroeger veel gebruikt voor meetlatten, instrumenten en mechanische onderdelen. De
palmhouten ballen werden eerst gepolijst, daarna werd het opperviak voorzien van talloze
op kopspijkers gelijkende nagels.

In het begin van de twintigste eeuw werden deze ballen nog op grote
schaal vervaardigd. Een deel van de fabricage kwam als huisvlijt tot
stand. Het belangrijkste centrum bevond zich in département Var.
V66r de tweede wereldoorlog begon men met het vervaardigen van
twee halve metalen bollen, die samengesmeed werden tot één bal.
Dankzij de moderne technieken vervaardigt men tegenwoordig fraaie
glimmende metalen ballen, die voor een habbekrats te koop zijn.
Voor de echte profs zijn er zeer fraaie exemplaren te verkrijgen, voor
honderd Euro per stuk.

Jeu de Boules: een sport voor het hele jaar!

Jeu de boules is een buitensport. Er zijn echter ook enkele
riante binnen accommodaties speciaal aangelegd voor
deze sport.

De binnenaccommodaties zijn verwarmd en van
aangepaste verlichting voorzien.

Bewegen en buitenlucht: goed voor uw gezondheid!

Velen bewegen te weinig in de buitenlucht. Jeu de Boules
buiten gespeeld. Gezonde buitenlucht, want deze sport
speelt men meestal op terreinen in een bosrijke
omgeving.

Evenals de meeste sporten is Jeu de Boules een bewegingssport, die een
beroep doet op uw conditie

Ontspanning door sport!

Sport bedrijven is een goede en gezonde afleiding. Vooral Jeu de Boules is een sport die
voor goede ontspanning zorgt, omdat men deze sport zowel recreatief als in
competitieverband kan spelen.



